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Het project in Acopia groeit en bloeit 

 
 
De gemeente Acopia ligt aan een prachtig bergmeer op 3.700 meter boven de 
zeespiegel in de Peruaanse Andes. 
Sinds 2019 begon Chico Latino hier een educatief project op vraag van het 
gemeentebestuur. 
 
Begeleiding bij het schoolwerk, creativiteit, samen gezond koken, de eigen cultuur 
respecteren en versterken… het hoort er allemaal bi 
Corona in Peru en in dit Andesdorp, het laat sporen na. 
In dit erg geïsoleerde dorp vielen niet veel doden, maar 2 hele schooljaren gesloten 
scholen met de bijhorende leerachterstand. Daar kon Chico Latino wel iets aan 
doen. 

  

  

    

Via Whatsapp, via tablets en computer, maar vooral door de persoonlijke 
begeleiding bij het afstandsonderwijs kan er heel wat bijgespijkerd worden. 



Elke maandag halen de kinderen bij de portier hun bundel schoolwerk voor een hele 
week op. In groepjes van 4 of 5 komen ze naar het project. Op de laptop en enkele 
tablets van Chico Latino kunnen ze de les bekijken. 
 
Om leerachterstand in te halen en het voor de kinderen aantrekkelijk te maken 
introduceerden we 2 leerspelen uit België: de Mini Loco en de Pico Piccolo. 
Woordenschat, rekenen, begrijpend lezen, biologie, geschiedenis…. Zowat alles kan 
je daarmee oefenen door zelf de geschikte oefenfiches te maken. 
 

 

Met hangslotjes het op- en aftellen tot 10 oefenen 

We merkten dat ook veel kinderen van het 4de en 5de leerjaren sommen tot 10 nog op 
hun vingers tellen. Als ze dit niet vlot kunnen zonder nadenken, dan lukken de volgende 
stappen in rekenen ook niet. 
 

 
Daarom dit oefenspel: 
Bij elk hangslotje horen 3 of 4 sleuteltjes. Aan elk sleuteltje hangt een som en op elk 
hangslotje een getal van 1 tot 10. 
Krijg je het slotje open? Dan heb je de som goed gemaakt. 
Chico Latino is echter geen school! 
We doen nog zoveel meer 



Creativiteit en ontspanning 
 
Augustus is ook de maand van de wind. 
We maken zelf onze eigen vliegers. 
 

De schoonheid in de natuur. 
Met wat we verzamelen maken we een 
kunstwerk. 

 
 
Er 

opuit! 
 
 
Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn kunnen we weer op uitstap. En wat is dan 
beter dan precolumbiaanse ruïnes bezoeken en je leven wagen op een echte 
incabrug gevlochten uit het sterke itchu-gras? 
 

 
 
 
Culturele identiteit 
 



In Acopia hebben sommige aspecten van de oorspronkelijke Incacultuur de 500 jaar 
Spaanse overheersing overleefd. 
Oude tradities respecteren en toepassen versterkt de identiteit van de 
Andesbevolking. Chico Latino vindt het belangrijk om de kinderen hierin te steunen. 
Augustus is de maand gewijd aan de Pacha Mama (Moeder Aarde). 
Na 3 maanden droogte valt nu de eerste regen en worden velden klaar gemaakt 
voor een nieuw landbouwseizoen. Tijd om Moeder aarde te eren. 

Samen het ritueel voor de Pacha Mama 
voorbereiden 

Met 3 gave cocablaadjes vorm je 
een “kintu” 

In de offerande kunnen verschillende  
soorten mais, cocabladen en wijn niet 
ontbreken. Coca is de heilige plant van 
 de Inca’s. 
 

Met gesloten ogen blaas je zachtjes op je 
kintu naar de 4 windstreken en zegt stil of 
luidop een wens voor je dorp en voor je 
dierbaren. 

 

Geweldloos opvoeden en affectie tonen: werk aan de 
winkel 

Fysiek geweld is in deze gezinnen dagelijkse kost. Generaties lang werden kinderen 
zo opgevoed. Slaan was het enige gekende middel om gehoorzaamheid af te 
dwingen.  
Tederheid, eens een knuffel geven, zo vanzelfsprekend in onze contreien is hier 
veelal onbekend en heel onwennig. Onze Peruaanse opvoeders en Belgische 
stagiaires doen het wel met de kinderen en al snel hunkeren ze ernaar. 
Maar onder elkaar? Dat is nog andere koek! 
 
Daar doen we wat aan! 



 

 
Een workshop met de ouders.  
Zacht fysiek contact, wederzijds 
vertrouwen 

 
Elkaar een verjaardagsknuffel geven. 
Wat eng, maar ook leuk. 

 
Gezonde voeding, bloedarmoede verhelpen 
 
Acopia ligt in één van de armste streken van Peru. Wel 60% van de kinderen lijdt 
aan bloedarmoede door de eenzijdige voeding. Een veelzijdig dieet met 
mineraalhoudende groenten kan een oplossing brengen. 

 
 
 Dank zij steun van de 
provincie Antwerpen 
kunnen we een serre 
voor tuinbouw 
bouwen op het terrein 
van de school. Het 
gemeentebestuur van 
Acopia maakt de 
grond klaar voor de 
teelt. 
 
 
 

 

Wil je deze kinderen helpen? 

• Een bijdrage op BE21 0013 3631 1103 op naam van Chico Latino is meer 
dan welkom. 

• Wil en kan je een handje helpen? Mail naar hilde@chicolatino.org of 
telefoneer naar Hilde Coeckelberghs 0485 855 991. 

 


